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Van de voorzitter 

Nootdorps Verleden, ons nieuwe boek, stralend 
middelpunt van de presentatie op 20 november en het 
boek ligt nu te pronken in de winkels. We zijn er trots 
op, dat is duidelijk. Een mooie afsluiting van ons 20-
jarig jubileumjaar hoewel we ons dat qua invulling wel 
anders hadden voorgesteld. We houden goede moed 
en wensen iedereen fijne feestdagen en een mooi en 
inspirerend 2022 waarin we toch maar weer de wens 
uitspreken elkaar bij activiteiten te kunnen ontmoeten. 

Nieuwe leden 
In de afgelopen periode hebben zich vijf nieuwe leden 
gemeld: 

• Jeroen Janmaat 

• Plony Ripmeester-Hoogendoorn 

• Kees Dernee 

• Hans Klompenhouwer 

• Leen Snijders 

Hartelijk welkom en we vertrouwen er op dat jullie veel 
plezier van je lidmaatschap zult hebben. 

Facebook 
Ook onze vereniging staat op Facebook: 
www.facebook.com/NoitdorpscheHistorien. We willen 
deze pagina gebruiken om contact te houden met 
onze leden maar vooral ook met (nog) niet leden.  

 

e-mail adres 
Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van de 
Nieuwsbrief een e-mail met interessant nieuws over 
lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u dit 
nieuws ook ontvangen. Geef uw e-mail adres door op 
info@noitdorpsche-historien.nl en u blijft op de hoogte 
van het laatste nieuws.  

20e jaargang 
nr 4, dec. 2021 
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Nootdorps verleden 
Door Ninon Vis 

Eerste exemplaar Nootdorps Verleden uitgereikt 

Het zal weinigen zijn ontgaan dat onze vereniging 
een nieuw boek (“Nootdorps Verleden”) heeft 
uitgebracht, want over publicatie mogen we niet 
klagen. Nu nog verkopen, dus iedereen die wil 
meedoen aan de van mond tot mond reclame 
alvast hartelijk dank. 

Op zaterdag 20 november verzamelde een select 
gezelschap genodigden zich– gewapend met QR-
codes -, in de Boerenstal van Grand Café 1837. 
Daar werd het eerste exemplaar van het boek door 
auteur Noud Janssen uitgereikt aan burgemeester 
Francisca Ravestein. 

Voorzitter Henk Rolvink beschreef kort de perikelen 
rond de uitgave van dit ruim 300 pagina’s tellende en 
twee en een half kilo wegende boek. De kosten waren 
niet gering, maar dankzij vele sponsors, allerlei acties 
en potjes en de bijna 300 voorinschrijvers kon een 
oplage van 1000 stuks worden gedrukt en dreigt er 
(nog) geen financiële ramp. 

Dit mede dankzij onze penningmeester Monique de 
Koning, die alles zeer nauwgezet berekent en 
bijhoudt. 

Wat ook enorm heeft meegeholpen is de inzet van 
drukkerij Van de Sande. Jolanda heeft heel veel tijd 
besteed aan de opmaak en de bepaald niet 
eenvoudige lay-out van het boek, geënt op die van het 
in 2019 uitgegeven en inmiddels uitverkochte boek 
over de boerderijen van Willem Janssen. 

Noud hield vervolgens een inleiding. Hem was 
gevraagd om leuke anekdotes, maar die waren er niet, 
zei hij. Schrijven is eenzaam werk achter een 
computer op een werkkamer. Voor zijn vrouw, - Lies 

Rutten -, ook niet altijd zo gezellig, dus voor haar 
begrip werd zij terecht bedankt.  

Noud baseerde zijn inleiding op de periodes waarin de 
geschiedenis, maar ook een mensenleven, is 
verdeeld. Hij gebruikte als voorbeeld het boek “Een 

De aanbieding van het eerste exemplaar 

Elly nam het boek namens haar moeder in ontvangst 

Van links naar rechts: Ron Labordus, Willem Janssen, Job Vink, Gerry 

Buursink en Jolanda de Koning 
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leven vol herinneringen”, dat de 95-jarige Aly van 
Schie-Janssen samen met haar dochter Elly, over 
haar leven schreef.  

Aly is geboren in de periode van de economische 
crisis (1926), toen Nootdorp 1100 inwoners telde, die 
voornamelijk van de veeteelt leefden. Zij is de dochter 
van boer Janus Janssen van de Sonja hoeve, een 
boerderij aan de Achterweg (Oosteinde). Ten tijde van 
haar huwelijk (1949) vond de wederopbouw plaats en 
werd Nootdorp een tuindersdorp met veel 
glastuinbouw. Er kwam er een landelijk bekende 
paardenrenbaan. Daarna is er heel veel veranderd en 
is Nootdorp een versteende omgeving geworden met 
nog enkele herkenbare plekken, zoals de beide 
kerken en Grand Café 1837. 

Noud besloot zijn verhaal, - verduidelijkt met foto’s uit 
“Nootdorps Verleden”-  met de constatering dat er iets 
anti-emotioneels zit in geschiedschrijving. Toch blijft 
de menselijke emotie onveranderlijk, of het nu gaat 
over uitzichtloze armoede of over feestgevoel. Hoewel 
er vele persoonlijke uitspraken in het boek zijn 
opgenomen, moet de lezer zelf invoelen hoe de 
mensen door de eeuwen heen de gebeurtenissen 
hebben ervaren.  

Ook degenen die meehielpen met het samenstellen 
en corrigeren van het boek werden bedankt met name 
voorzitter Henk Rolvink, want zonder hem was het 
boek er nooit gekomen. 

Tot slot schetste penningmeester Monique de 
spannende financiële afwikkeling en bedankte zij de 
sponsors, die achterin het boek staan vermeld. 

Zaterdag 21 december konden de bestelde boeken 
worden afgehaald in het Parochiehuis aan de 

Veenweg waar velen, ondanks het slechte weer, 
gebruik van hebben gemaakt. 

NB: “Nootdorps Verleden. 5000 jaar geschiedenis” is 
verkrijgbaar bij Bruna in winkelcentrum Parade en bij 
Boekhandel Van Atten in Pijnacker. 

Aly van Schie-Janssen 
O-de exemplaar van Nootdorps verleden uitgereikt 
aan Aly van Schie-Janssen 

Het bestuur had het plan om het eerste exemplaar van 
het boek Nootdorps verleden uit te reiken aan 
mevrouw Aly van Schie. Aly schreef enkele jaren 
geleden het boek ‘Een leven vol herinneringen’. Een 
boek van 150 bladzijden, dat in talloze persoonlijke 
herinneringen en anekdotes bijna een eeuw 

Nootdorpse geschiedenis beschrijft. Aly, geboren op 8 
oktober 1926 in de Sonjahoeve langs de Achterweg 
en altijd Nootdorpse gebleven, vond het geweldig dat 
zij tezamen met burgemeester Franciska Ravestein 
het eerste exemplaar van Nootdorps verleden in 
ontvangst zou mogen nemen. Vanwege haar broze 
gezondheid en de coronamaatregelen moest zij zich 
echter enkele dagen voor de officiële boekpresentatie 
afmelden. Omdat het bestuur dit voor Aly sneu vond, 
werd een oplossing gevonden. De dag vóór de 
boekpresentatie zocht Noud Janssen haar thuis op. 
Hij vertelde haar al zijn verhaal dat hij de dag daarop 
zou houden en liet haar alle daarbij horende foto’s 
zien. Hij overhandigde haar vervolgens het allereerste 
exemplaar van het boek, dat Henk Rolvink, de 
voorzitter, nog geen 20 minuten daarvoor bij drukkerij 
Van de Sande had opgehaald. Aly van Schie was 
buitengewoon verrast en blij, dat zij op deze manier in 
het zonnetje werd gezet. Noud en zijn vrouw Lies worden in het zonnetje gezet 

De 95-jarige mevrouw Aly van Schie-Janssen krijgtt het eerste exemplaar 

van de auteur overhandigd. 
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KINTO 
Door Monique de Koning 

Alweer bijna een jaar geleden bracht Thea van der 
Helm het archief van de toneelvereniging ’t Voetlicht 
bij mij thuis. Daaruit is een mooi artikel voortgekomen 
over de eerste jaren van de toneelvereniging in 
Nootdorp. Zij had me echter ook enthousiast verteld 
over de kindertoneelvereniging Kinto. Deze 
vereniging, onderdeel van de volwassenen 
vereniging, bestaat bijna 25 jaar.  

We gaan terug naar die eerste jaren van het 
kindertoneel. In de notulen van de jaarvergadering van 
15 oktober 1997 van ’t Voetlicht wordt voor het eerst 
gesproken over de oprichting van de “kinderafdeling”. 
Thea vertelde mij dat ze daar echter al vanaf 1995 
mee bezig was. Samen met haar dochter en een paar 
vriendinnetjes van Joyce was ze al begonnen met 
oefenen en dergelijke. 

In 1997 werd dus een echte begeleidingscommissie 
gevormd. Daarin waren vertegenwoordigd Grada van 
der Helm, Thea van der Helm, Cok Lindeman en Rita 
Jansen. Op dat moment waren er al 25 leden, dus 25 
jonge toneelspelers.  

Elke woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur 
werd er gerepeteerd. De opzet was dat er 2 keer per 
jaar gespeeld zou gaan worden. Bij de kaarsjesavond 
in december en in het voorjaar een echte voorstelling. 
De kinderen maakten zelf het decor en het licht en 
geluid werden gedaan door Arjen en Ronald. Voor de 
grime werd Sandra van de Bulk ingeschakeld. Zo 

werden steeds meer mensen van het ’t Voetlicht 
enthousiast en betrokken bij het kindertoneel. Een 
naam voor deze afdeling was er nog niet. Wanneer en 
door wie deze is verzonnen is onduidelijk, maar 
wellicht niet snel nadat er officieel begonnen werd. De 
naam “Kinto” is niet erg vreemd natuurlijk. 

Na circa 15 jaar was er niet meer echt een vast clubje 
over om de kinderen te begeleiden en werd Thea 
roulerend geholpen door mensen van het ’t Voetlicht. 
Zo kon toch elk jaar weer iets op de planken gebracht 
worden. 

Helaas is in het archief een gat van een flink aantal 
jaren en wordt er in de notulen van de 
bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen weinig 
gesproken over de kinderafdeling.  

In de notulen van de jaren voor 1995 is overigens wel 
te lezen in de stukken van ’t Voetlicht dat er al wat 
gastrollen door kinderen werden vervuld in de diverse 
voorstellingen.  

Bij de archief stukken zitten ook van bijna elke 
voorstelling de posters/flyers en eventuele 
persberichten opgeborgen. Een schat aan materiaal, 
waarin ik wat meer informatie heb gevonden over 1 lid 
van het Kinto in het bijzonder. Dat is namelijk Mark 
Lindeman. Hij is begonnen bij het Kinto. Zijn eerste rol 
was in Blub de Vis, waarin hij met een prachtige 
blauwgele vissenkop op zijn hoofd speelde.  

In 2007 speelde Mark in Cultura de rol van “kikker” in 
het stuk “Arm moppie”. Het jaar erna speelde hij Aadje 
in “Professor Profje en het reishorloge”. Zijn oma, Cok 

Kinto circa 1997 in het Jozefhuis met het stuk De Regenboog 
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Lindeman, zelf al jaren actief bij ’t Voetlicht, maakte 
hem erg enthousiast en zij zorgde samen met Thea 
ervoor dat hij met erg veel plezier zijn rollen speelde. 
Zo ontdekte hij zijn talent voor toneelspelen. Hij werd 
gegrepen door het acteervirus en besloot in 2008 dat 
hij later verder wilde in het theatervak. Hij deed 
destijds auditie bij de theaterschool in Rotterdam en 
werd aangenomen. 

Na zijn opleiding in Rotterdam is Mark gaan studeren 
aan de Toneelschool in Maastricht. In 2018 is hij daar 
afgestudeerd. Hij heeft al samen met de bekende 
Plien, Bianca en Arjan Ederveen in het De La Mar 
theater gespeeld. Natuurlijk was dat voor hem een 
bijzondere ervaring. Nu door corona er veel 
voorstellingen niet door kunnen gaan is het wachten 
op een nieuwe mooie rol.  

Naast Mark is er nog een speelster van het Kinto naar 
de toneelschool in Rotterdam gegaan, Joy Janmaat. 
Zij is echter nog niet afgestudeerd en wie weet wat het 
haar nog zal gaan brengen. 

En inmiddels is er ook een aantal spelers van het 
kindertoneel doorgestroomd naar de volwassen tak 
van ’t Voetlicht.  

Zelfs de kleinkinderen van Thea hebben al rollen 
gespeeld en zo is ook bij de toneelvereniging dus een 
volgende generatie begonnen. 

Rectificatie 
Wanneer je een boek als Nootdorps Verleden schrijft 
dan is er altijd wel iets wat net niet in detail klopt. Zo 
ook bij het verhaal over de Gouden Star. De grote lijn 
klopt maar Kim, van Grand Café 1837, wees ons op 
de volgende details. Zij schrijft: 

Het stukje bij De Gouden Star klopt niet helemaal. In 
januari 1972 namen mijn ouders Gerard en Margreet 
Kleijweg-Heller, de toen failliete dorpskroeg De 
Gouden Star over. Na de scheiding in 1986 zette 
Margreet Heller, mijn moeder, de zaak voort. Zij 
huurde het zakelijke deel bij Heineken en het voorhuis 
bij Kees van der Marel. Na het overlijden van Kees 
hebben de erven het verkocht aan Liniper Exploitatie 
BV. In 2003 nam Kim Kleijweg het stokje van moeder 
Greet over. De toenmalig pandeigenaar Liniper 
Exploitatie BV, voldeed in 2014 niet meer aan zijn 
bancaire verplichtingen waardoor het pand in oktober 
2014 werd geveild. Op 31 december 2014 kocht Kim 
Kleijweg het gehele pand en perceel. Dat heeft geleid 
tot de ontwikkeling Grand Café 1837 met 
aangrenzend De Boerenstal en daarbij de aanleg van 
de ruime parkeervoorzieningen en privé terras. 

Dank je Kim, zo kunnen we de analen van dit stukje 
Nootdorpse geschiedenis weer even recht zetten. 

Vrijwilligers 
We zijn blij met twee vrijwilligers die volgend jaar een 
aantal zaken op gaan pakken die al lang liggen te 
wachten. Jolande de Koning kennen we van drukkerij 
Van de Sande waar zij de opmaak van ons laatste 

boek verzorgd heeft en ook altijd bij de afwerking van 
de Nieuwsbrief betrokken is. Gerry Buursink was ook 
betrokken bij ons laatste boek en dan met name de 
recente geschiedenis van de diverse winkels in 
Nootdorp. Daarnaast is ze ook een tijdje betrokken 
geweest bij de redactie van de Nieuwsbrief. 

We willen een aantal zaken inventariseren, onder 
andere oude foto’s en interviews en we willen ook 
eens kijken wat de mogelijkheden zijn van nieuwe 
interviews voor een eventueel nieuw boek. En de 
dames hebben zelf ook nog ideeën, we gaan er vast 
meer van horen. In ieder geval alvast bedankt voor de 
toezegging om werk voor de vereniging op te pakken. 
Wil je ook helpen, laat het ons weten 

Inventarisatie Hollandse 
moestuinen 
Volkstuinen kennen lange wachtlijsten en lokaal 
geteelde groente en fruit kunnen in toenemende mate 
op belangstelling rekenen. Er zijn steeds meer 
initiatieven om oude moestuinen nieuw leven in te 
blazen. Daarnaast groeit de aandacht voor 
biodiversiteit, bijen-volken, een gezonde bodem en 
gezonde voeding.  

Moestuinen en boomgaarden zijn van oudsher 
belangrijke onderdelen van historische 
buitenplaatsen. De opbrengst van allerhande 
gewassen was bestemd voor eigen gebruik of werd 
meegenomen naar de stad. De moestuinen waren 
veelal ommuurd en vaak werden de muren ook weer 
benut voor de teelt van leifruit. Ook koude bakken, 
kassen en oranjerieën maakten deel uit van de tuin. 

De moestuincultuur stond in ons gebied op hoog 
niveau. Sommige producten, zoals ananas, werden 
zelfs als waardevol geschenk cadeau gedaan. Op veel 
buitenplaatsen zijn de moestuinen in onbruik geraakt 
of geheel verloren gegaan. 

Om een goed beeld te krijgen van hetgeen aan 
moestuinen op buitenplaatsen resteert, wordt in 
opdracht van provincie Zuid-Holland een 
inventarisatie gemaakt, die in december is afgerond. 
Erfgoedhuis Zuid-Holland hoopt hiermee bij te dragen 
aan de bekendheid, het draagvlak en daarmee het 
behoud van deze buitenplaats-elementen. Wellicht 
kunnen de tuinen weer in gebruik worden genomen en 
naast de opbrengst ook een recreatieve, sociale en 
educatieve functie gaan vervullen. 

Moestuin-complex Huize Blijdorp in Voorschoten 
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Nieuw Vaandel 
 

 

Op de volgende bladzijde het nieuwe vaandel. En 
tevens een oproep. Mogelijk zijn er nog meer vaandels 
ergens bij verenigingen of mensen thuis. We zouden 
dan graag in ieder geval een foto van het vaandel 
willen maken zodat we dat dan digitaal op kunnen 
slaan. Van fanfarfe Conordia hebben het vaandel zelfs 
in ons archief. We hebben dus mogelijkheden om een 
vaandel op te slaan en wie weet ooit nog eens een 
tentoonstelling te organiseren, dat is natuurlijk het 
ultieme doel. 
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Bericht van de penningmeester 
Financiën 2021 

Alle contributie van 2021 is inmiddels ontvangen, 
waarvoor mijn dank! 

We hebben dit jaar 7 nieuwe leden erbij gekregen en 
helaas zijn er 3 leden overleden en heeft 1 lid vanwege 
een verhuizing het lidmaatschap beëindigd.  

Ook dit jaar hebben we geen lezingen of andere 
activiteiten kunnen organiseren. 

Wel is het boek “Nootdorps Verleden” uitgebracht, 
daarover is al veel geschreven. 

Wat betreft de financiën aangaande dat boek: 
uiteindelijk zijn er 291 boeken in de voorverkoop 
verkocht. En nu ligt het boek bij de Bruna in 
Winkelcentrum Parade en Boekhandel Van Atten in 
Pijnacker in de winkel. Het zal voor ons een 
spannende periode worden. We hebben 1000 
exemplaren laten drukken. Dus er zullen nog flink wat 
boeken verkocht moeten worden. U kunt ons daarbij 
helpen door het boek te promoten en te laten zien aan 
familie, buren etc.  

In januari zullen de contributiebrieven weer verstuurd 
worden, maar eerst gaan we genieten van een mooie 
december feestmaand. 

De penningmeester, Monique de Koning 

Sponsors 
Blij zijn wij met onze sponsors. Het sponsorgeld is dit 
jaar gebruikt voor ons nieuwe boek. Net dat steuntje 

extra dat we goed kunnen gebruiken. Kijk eens op de 
website van onze sponsors, de moeite meer dan 
waard. 

https://helm-ruijgt.nl/  

https://www.dijksmanpartners.nl/ 

https://debalijetuin.nl/ 

https://www.romynox.nl/nl/ 
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Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 

Trots op de laatste bladzijde van deze Nieuwsbrief nog 
eens de achterkant van de omslag van ons fantastisch 
mooie nieuw boek, een boek dat in de boekenkast van 
iedere rechtgeaarde Nootdorper thuis hoort. 
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